
Jacques van Gerven - 80 jaar bevrijding: Onvoltooid Verleden Tijd

Fantastisch. Wat een indrukwekkende voorstelling. Scherp, krachtig en respectvol. 
Heel goed muzikaal omlijst. We waren onder de indruk. Stof tot bezinning.

Hoop dat zij dat ook voor groepen jeugd gaan doen.
Alice Stokkink
op 21-09-2024

Wat is Jacques van Gerven goed. Een zeer indrukwekkende voorstelling. Een menig traantje is gevallen. 
Ook de muziek en zang erbij was zeer passend. Dit is om door te geven an de jeugd. Dat is een goed 
voorstel. Met dank aan Jacques van Gerven en de muzikanten en aan De Hofnar. Alleen hebben mijn 

vriendin en ik geen consumptie gehad want die zat er toch bij.
Anoniem

op 20-09-2024

Het was een zeer indrukmakende voorstelling, vooral de verhalen.
Anoniem

op 19-09-2024

Ik vond het geweldig.
Het kwam echt binnen.

Hele mooie voorstelling van Jack van Gerven.
Ans Derijks

op 19-09-2024

Dit was echt de meest bijzondere voorstelling ever, chapeau voor de makers!
Marijke Lamers-Sengers

op 19-09-2024

Vond het heel goed gebracht. Wel heel confronterend die oorlogsverhalen, 
maar ze mogen niet worden vergeten! Werkt nog lang door.

Anoniem
op 19-09-2024

Heel indringend, geweldig performed.
Heden nog steeds zo actueel.

Heel veel meer, vooral ook jonge mensen zouden deze voorstelling moeten zien!
Jeanne de Vocht

op 19-09-2024

Zeer opmerkelijk indrukwekkend verhaal over WO II. 
Zeer de moeite waard om aan een ruimer publiek bekend te maken. 

Veel waardering voor de presentie van Jacques.
Bert de Bruyn
op 19-09-2024
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Prachtige voorstelling van Jacques van Gerwen!
Anoniem

op 19-09-2024

Het was indrukwekkend, confronterend en heftig soms! Maar vooral waardig en integer!
Het prachtige samenspel op het podium zorgde voor verbinding en saamhorigheid in de zaal!

Respect!!!
Annie Verberne

op 19-09-2024

Zeer goede en indringende voorstelling, Jacques is top.
Dirk Meulendijks

op 19-09-2024

Wat een FANTASTISCHE voorstelling, heel gepast, heel indringend en met veel emoties.
Dit zou een verplichte voorstelling moeten zijn in het voortgezet onderwijs!

Hans Deuze
op 19-09-2024

Zeer indrukwekkende voorstelling.
Je wordt echt weer aan het denken gezet.

Pittige verhalen afgewisseld met mooie liedjes.
van de Vijver
op 19-09-2024

Een indrukwekkende voorstelling.
Heel veel complimenten voor Jacques en zijn band.

A.Hoeben
op 19-09-2024

Heel bijzonder en knap hoe het in elkaar zat en naar ons overgebracht. 
En zo herkenbaar voor mij als 90-jarige !!

Harry Nijhuis
op 19-09-2024

Een indrukwekkende voorstelling, die van het begin tot het eind alle bezoekers gevangenhield.
Heel knap van Jacques van Gerven en zijn team.

Anoniem
op 19-09-2024

Het was zeer indrukwekkend, goed in elkaar gezet en mooi verteld. Vooral die ene zin “vechten om 
in vrede te leven.” Ik denk vaak waarom gaan ze nog door om wapens te maken. Geen wapens geen 
oorlog. Mijn complimenten voor Jacques en zijn muzikanten. Een goed idee om dit ook voor de jeugd 

voor te dragen.
Mieke van Daal

op 19-09-2024
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Zeer, zeer indrukwekkende voorstelling.
Suzan Van Beek

op 19-09-2024

Indrukwekkende voorstelling.
Paul en Koos
op 19-09-2024

Heel indrukwekkend!
Dit programma verdient een veel groter publiek.

Marianne Köpp-Derksen
op 19-09-2024

Ik denk dat we trots mogen zijn op dit mooie talent uit Valkenswaard, hij heeft er weer een fantastisch, 
ontroerend optreden van gemaakt, in een woord TOP.

Gonnette Hovens
op 19-09-2024

Een aangrijpende super avond.
Jacobus Maes
op 19-09-2024

Het was een mooie voorstelling, bedankt hiervoor.
Toos Roothnans

op 19-09-2024

Grandioze, indrukwekkende show.
Anoniem

op 19-09-2024

Geweldig, wat een werk moet dit zijn geweest. Ontroerend, informatief meeslepend mooi.
Anoniem

op 19-09-2024

Heel indrukwekkend; de boodschap komt goed binnen! 
Chapeau voor Jacques maar ook voor de 3 fantastische muzikanten.

Mieke Teunissen
op 19-09-2024

Geweldig indrukwekkende voorstelling!
Prachtige liedjes, afwisseling van filmpjes, verhalen, liedjes.

Pakkende presentatie.
Anoniem

op 19-09-2024
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Erg mooi aangrijpend.
Ans vanden Berk

op 19-09-2024

Een hele bijzondere voorstelling. Heel mooi en ontroerend, maar ook confronterend. Een aanrader voor 
iedereen, van jong (vanaf ca. 14 jr.) tot oud. Het verhaal over de 2e wereldoorlog wordt mooi verteld, 

bezongen en voorzien van indrukwekkende beelden. Naast kijk- en luisterplezier draagt deze 
voorstelling ook bij aan je algemene ontwikkeling. Bij mij heeft het opnieuw een boost gegeven om 

alles te doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om oorlogen te voorkomen. Ook heeft het mij 
opnieuw doen beseffen hoe fijn en veilig wij momenteel leven. Een absoluut voorrecht wat soms 

‘normaal’ lijkt, maar dat zeker niet zo vanzelfsprekend is. Met zijn allen zullen we hier hard aan moeten 
blijven werken. Deze voorstelling draagt hieraan bij! Daarom raad ik deze voorstelling voor iedereen 

aan.
Hans-Robert Hoebee

op 19-09-2024

Een prachtige, confronterende voorstelling die zeker veel aandacht behoeft ook onder jongeren.
Anoniem

op 19-09-2024

Voorstelling zat goed in elkaar.
Indrukwekkend, heftig.

Anoniem
op 19-09-2024

Genoten van een indrukwekkende voorstelling.
Fantastisch hoe Jacques iedereen wist te boeien!

Anoniem
op 19-09-2024
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